
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Omdat	u	zijn	kinderen

bent,	heeft	God	ons	de	Geest	van	zijn
Zoon	gegeven,	die	“Abba,	Vader”
roept.
	

Wees	niet	partijdig.
Spreek	rechtvaardig	recht	over	je
naasten.	Heb	je	naaste	lief	als	jezelf.
	

Zie	erop	toe	dat	niemand
kwaad	met	kwaad	vergeldt	en	streef
altijd	naar	het	goede,	zowel	voor
elkaar	als	voor	ieder	ander.
	

Wij	verkondigen	een
gekruisigde	Christus,	voor	de	volken
een	dwaasheid.	Maar	voor	ons	is
Christus	Gods	kracht	en	wijsheid.
	

Wees	blij,	wees	getroost,
leef	in	vrede	met	elkaar	–	dan	zal	de
God	van	de	liefde	en	de	vrede	met	u
zijn.
	

Jezus	vroeg	een	vrouw:
“Waar	zijn	de	mensen	die	u
aanklaagden?	Heeft	niemand	u
veroordeeld?”	“Niemand,	heer,”	zei	ze.
“Ik	veroordeel	u	ook	niet,”	zei	Jezus.
“Ga	naar	huis,	en	zondig	vanaf	nu	niet
meer.”
	

Zoek	de	Heer	nu	hij	zich
laat	vinden,	roep	hem	terwijl	hij	nabij
is.	Laat	de	goddeloze	zijn	slechte	pad
verlaten.	Laat	hij	terugkeren	naar	de
Heer,	die	zich	over	hem	zal	ontfermen:
laat	hij	terugkeren	naar	onze	God,	die
hem	ruimhartig	zal	vergeven
	

Ik	blijf	naar	u	uitzien,	God,
u	lof	brengen,	meer	en	meer.	Mijn
mond	verhaalt	van	uw	gerechtigheid.
	

Mozes	zei	tot	God:	“Stel
dat	ik	tegen	de	mensen	zeg	dat	de	God
van	hun	voorouders	mij	gestuurd
heeft,	en	ze	vragen:	‘Wat	is	de	naam
van	die	God?’	Wat	moet	ik	dan
zeggen?”	Toen	antwoordde	God	hem:
“Ik	ben	die	er	zijn	zal.	Zeg	daarom
tegen	hen:	Ik	zal	er	zijn	heeft	mij	naar
u	toe	gestuurd.”
	

Jezus	zei	tot	Simon
Petrus:	Ik	heb	voor	je	gebeden	opdat
je	geloof	niet	zou	bezwijken.	En	als	jij
eenmaal	tot	inkeer	bent	gekomen,
moet	jij	je	broeders	sterken.
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De	liefde	berokkent	uw
naaste	geen	kwaad,	dus	de	wet	vindt
zijn	vervulling	in	de	liefde.
	

De	Heer	zegt:	Ik	ben	het
die	jullie	troost.	Hoe	kun	je	dan	bang
zijn	voor	een	sterveling?
	

Juich,	schreeuw	het
uit	van	vreugde!	Je	koning	is	in
aantocht,	bekleed	met	gerechtigheid
en	zege.	Nederig	komt	hij	aanrijden	op
een	ezel.
	

Vertrouw	op	God	te
allen	tijde,	open	voor	hem	uw	hart.
	

De	Heer	zegt:	Ik	weet	van
uw	ellende	en	armoede,	hoewel	u	rijk
bent.	Wees	niet	bang	voor	wat	u	nog
te	wachten	staat.	Wees	trouw	tot	in	de
dood,	dan	zal	ik	u	als	lauwerkrans	het
leven	geven.
	

Christus	is	voor	allen
gestorven	opdat	de	levenden	niet
langer	voor	zichzelf	zouden	leven,
maar	voor	hem	die	voor	hen	is
gestorven	en	is	opgewekt.
	

Toen	het	tijd	was,	ging
Jezus	samen	met	de	apostelen
aanliggen	voor	de	maaltijd.	Hij	zei
tegen	hen:	“Ik	heb	er	hevig	naar
verlangd	dit	pesachmaal	met	jullie	te
eten	voor	de	tijd	van	mijn	lijden
aanbreekt.	Want	ik	zeg	jullie:	Ik	zal
geen	pesachmaaltijd	meer	eten	totdat
het	zijn	vervulling	heeft	gekregen	in
het	koninkrijk	van	God”
	

Aan	het	kruis	riep	Jezus
met	luide	stem:	Mijn	God,	mijn	God,
waarom	hebt	u	mij	verlaten?
	

Naar	het	lichaam	werd
Christus	gedood	maar	naar	de	geest
tot	leven	gewekt.	Zo	is	hij	gegaan	om
het	evangelie	te	verkondigen	aan	hen
die	destijds	zich	niet	lieten	overtuigen.
	

PASEN		Twee	mannen
in	stralende	gewaden	verschenen	aan
de	vrouwen	in	het	lege	graf	van	Jezus.
Zij	werden	door	schrik	bevangen	en
sloegen	de	handen	voor	hun	ogen.	De
mannen	zeiden	tegen	hen:	‘Waarom
zoekt	u	de	levende	onder	de	doden?
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We	hebben	het	zwaar	te
verduren	gehad,	boven	onze	krachten.
Dat	liet	ons	beseffen	dat	we	niet	op
onszelf	moeten	vertrouwen,	maar
alleen	op	de	God	die	de	doden	opwekt.
	

Door	het	geloof	en	in
Christus	Jezus	bent	u	allen	kinderen
van	God.
	

Loof	de	Heer,	alle
volken,	prijs	hem,	alle	naties:	zijn
liefde	voor	ons	is	overstelpend,	eeuwig
duurt	de	trouw	van	de	Heer.
	

De	apstel	Paulus	schreef:
Onze	verkondiging	aan	u	overtuigde
niet	alleen	door	onze	woorden,	maar
ook	door	de	overweldigende	kracht
van	de	heilige	Geest.
	

Een	vader	vroeg	Jezus
zijn	kind	te	genezen	en	hij	riep:	Ik
geloof!	Kom	mijn	ongeloof	te	hulp.
	

Eli	zei	tegen	de	jonge
Samuël:	Wanneer	je	wordt	geroepen,
moet	je	antwoorden:	“Spreek,	Heer,
uw	dienaar	luistert.”
	

De	opgestane	Jezus
blies	over	zijn	leerlingen	heen	en	zei:
Ontvang	de	heilige	Geest.	Als	jullie
iemands	zonden	vergeven,	dan	zijn	ze
vergeven.
	

Laten	we	ons	ontdoen
van	de	praktijken	van	de	duisternis.
Omkleed	u	met	de	Heer	Jezus
Christus.
	

De	Heer	zegt:	Mijn	geest,
die	op	jou	rust,	en	de	woorden	die	ik	je
in	de	mond	heb	gelegd,	zullen	uit	jouw
mond	niet	wijken.
	

Op	een	van	die	dagen
trok	Jezus	zich	terug	op	de	berg	om	te
bidden.	De	hele	nacht	bleef	hij	tot	God
bidden.
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