
Deze	dagelijkse	bijbelteksten	worden
tijdens	het	middaggebed	in	Taizé	gelezen.
De	verwijzing	geeft	een	wat	langere	tekst
aan.Bijbelteksten	voor	elke	dag
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De	Heer	vond	zijn

volk	in	een	dorre	woestijn,	in	een
niemandsland.	Hij	omringde	het
met	zorg	en	met	liefde,	koesterde
het	als	zijn	oogappel.
	

Zing	voor	de	Heer	een
nieuw	lied,	prijs	zijn	naam,
verkondig	van	dag	tot	dag	dat	hij
ons	redt.	Maak	aan	alle	volken	zijn
majesteit	bekend.
	

TOMAS		Tomas	zei
tot	de	opgestane	Jezus:	“Mijn
Heer,	mijn	God!”	Jezus	zei	tegen
hem:	“Omdat	je	me	gezien	hebt,
geloof	je.	Gelukkig	zijn	zij	die	niet
zien	en	toch	geloven.”
	

Jezus	zei	tot	de
verleider:	Er	staat	geschreven:
“Aanbid	de	Heer,	uw	God,	vereer
alleen	hem.”
	

Jezus	zegt:	Ieder	die
alles	heeft	achtergelaten	omwille
van	mijn	naam,	zal	veel	meer
ontvangen	en	deel	krijgen	aan	het
eeuwige	leven.
	

Paulus	schreef:	Laat
Christus’	woorden	in	al	hun
rijkdom	in	u	wonen.
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De	Heer	zei:	Je
hebt	niet	meer	dan	mijn	genade
nodig,	want	kracht	wordt	zichtbaar
in	zwakheid.
	

God	sprak:	Ik	ben	de
Heer,	uw	God,	die	u	uit	de	slavernij
heeft	bevrijd.	Vereer	naast	mij
geen	andere	goden.
	

Petrus	zei:	God	maakt
geen	onderscheid	tussen	mensen,
maar	hij	trekt	zich	het	lot	aan	van
iedereen,	uit	welk	volk	dan	ook,	die
ontzag	voor	hem	heeft	en
rechtvaardig	handelt.
	

Offers	en	gaven
verlangt	u	niet,	brand-	en
reinigingsoffers	vraagt	u	niet.	Nee,
u	hebt	mijn	oren	voor	u	geopend
en	nu	kan	ik	zeggen:	“Hier	ben	ik”.
	

Paulus	schreef:
Namens	Christus	vragen	wij:	laat	u
met	God	verzoenen.
	

Jezus	zegt:	Wie
zichzelf	vernedert	en	wordt	als	een
kind,	die	is	de	grootste	in	het
koninkrijk	van	de	hemel.	En	wie	in
mijn	naam	een	kind	bij	zich
opneemt,	neemt	mij	op.
	

Johannes	schreef:	U
komt	uit	God	voort,	want	hij	die	in
u	is,	is	machtiger	dan	hij	die	in	de
wereld	heerst.
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God	heeft	ons	het
geheim	van	zijn	wil	onthuld:	zijn
voornemen	om	alles	bijeen	te
brengen,	onder	Christus.
	

Het	woord	van	God
is	dicht	bij	u,	in	uw	mond	en	in	uw
hart.
	

Jezus	zei	tot	een	door
hem	genezen	vrouw:	Wees	gerust,
uw	geloof	heeft	u	gered.
	

Johannes	schreef:	U
weet	dat	God	rechtvaardig	is,	en	u
moet	daarom	wel	inzien	dat	ieder
die	rechtvaardig	leeft	uit	God
geboren	is.
	

Jeremia	zei:	De
woorden	van	de	Heer	brengen	mij
schande	en	vernedering.	Als	ik
denk:	Ik	wil	hem	niet	meer
noemen,	niet	meer	spreken	in	zijn
naam,	dan	laait	er	in	mijn	hart	een
vuur	op.	Ik	kan	het	niet	in
bedwang	houden.
	

Prijs	de	Heer,	mijn
ziel,	prijs,	mijn	hart,	zijn	heilige
naam.	Prijs	de	Heer,	mijn	ziel,
vergeet	niet	één	van	zijn	weldaden.
	

Dit	zegt	de	Heer:	Ik
zal	mijn	volk	eensgezind	maken	en
hun	een	nieuwe	geest	geven.
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Jezus	zag	een
grote	menigte	en	voelde
medelijden	met	hen,	omdat	ze
leken	op	schapen	zonder	herder,
en	hij	onderwees	hen	langdurig.
	

De	opgestane	Jezus
zei	tot	Maria	uit	Magdala:	Ga	naar
mijn	broeders	en	zusters	en	zeg
tegen	hen	dat	ik	opstijg	naar	mijn
Vader,	die	ook	jullie	Vader	is,	naar
mijn	God,	die	ook	jullie	God	is.
	

De	Heer	neemt	zijn
volk	tot	bruid	en	zegt:	Ik	zal	haar
meelokken	naar	de	woestijn	en	dan
tot	haar	hart	spreken.
	

De	Heer	zegt	tot	zijn
volk:	Ik	weet	nog	hoe	je	me	liefhad
in	je	jeugd,	hoe	je	van	me	hield	en
me	volgde	door	de	woestijn.
	

JAKOBUS		Jezus
zegt:	De	Mensenzoon	is	niet
gekomen	om	gediend	te	worden,
maar	om	te	dienen	en	zijn	leven	te
geven	als	losgeld	voor	velen.
	

Voor	de	derde	maal
vroeg	Jezus	aan	Petrus:	“Houd	je
van	me?”	Petrus	werd	verdrietig
omdat	hij	voor	de	derde	keer	vroeg
of	hij	van	hem	hield.	Hij	zei:	“Heer,
u	weet	alles,	u	weet	toch	dat	ik	van
u	houd.”
	

Paulus	schreef:	De
liefde	is	geduldig	en	vol	goedheid.
De	liefde	is	niet	zelfzuchtig,	ze
verheugt	zich	niet	over	het	onrecht
maar	vindt	vreugde	in	de
waarheid.
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Na	de
broodvermenigvuldiging	zeiden	de
mensen	over	Jezus:	“Hij	moet	wel
de	profeet	zijn	die	in	de	wereld	zou
komen.”	Jezus	begreep	dat	ze	hem
wilden	dwingen	om	mee	te	gaan	en
hem	dan	tot	koning	zouden
uitroepen.	Daarom	trok	hij	zich
terug	op	de	berg,	alleen.
	

De	dood	is	niet	door
God	gemaakt.	God	vindt	geen
vreugde	in	de	ondergang	van	enig
levend	wezen.	Hij	heeft	alles
geschapen	om	het	te	laten	bestaan.
	

Jezus	richtte	zijn	blik
op	zijn	leerlingen	en	zei:	Gelukkig
jullie	die	arm	zijn,	want	van	jullie	is
het	koninkrijk	van	God.
	

Paulus	schreef:
Oefen	jezelf	in	een	vroom	leven,
omdat	het	een	belofte	inhoudt	voor
dit	leven	en	het	leven	dat	komen
zal.
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