
Deze	dagelijkse	bijbelteksten
worden	tijdens	het
middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Jezus	zegt:	De	Mensenzoon

is	niet	gekomen	om	gediend	te	worden,
maar	om	te	dienen	en	zijn	leven	te	geven
om	velen	te	redden.
	

Wees	standvastig	en
onwankelbaar	en	zet	u	altijd	volledig	in
voor	het	werk	van	de	Heer,	in	het	besef
dat	door	de	Heer	uw	inspanningen	nooit
tevergeefs	zijn.
	

Zegen	uw	vervolgers;	zegen
hen,	vervloek	hen	niet.	Wees	blij	met	wie
zich	verblijdt,	heb	verdriet	met	wie
verdriet	heeft.
	

De	apostel	Paulus	schreef:
God,	die	mij	al	vóór	mijn	geboorte	had
uitgekozen	en	die	mij	door	zijn	genade
heeft	geroepen,	openbaarde	zijn	Zoon	in
mij.
	

De	Heer	zegt:	Keer	terug
tot	mij	met	heel	je	hart.	Keer	terug	tot	de
Heer,	uw	God,	want	hij	is	genadig	en
liefdevol,	geduldig	en	trouw.
	

Jezus	bad:	Vader,	nu	is	de
tijd	gekomen,	toon	nu	de	grootheid	van
uw	Zoon,	dan	zal	de	Zoon	uw	grootheid
tonen	en	iedereen	die	u	hem	gegeven
hebt	het	eeuwige	leven	schenken.
	

Als	je	misdadige	ketenen
losmaakt,	de	verdrukten	bevrijdt,	je
brood	deelt	met	de	hongerige,	onderdak
biedt	aan	armen	zonder	huis,	dan	breekt
je	licht	door	als	de	dageraad	en	zul	je
voorspoedig	herstellen.
	

Jezus	zegt:	Ieder	die	alles
heeft	achtergelaten	omwille	van	mijn
naam,	zal	veel	meer	ontvangen	en	deel
krijgen	aan	het	eeuwige	leven.
	

Wij	klaagden	de	Heer,	de
God	van	onze	voorouders,	onze	nood.	Hij
hoorde	ons	hulpgeroep	en	zag	ons
ellendig	slavenbestaan.	En	de	Heer
bevrijdde	ons	uit	het	land	van	de
slavernij.
	

Het	oog	van	de	Heer	rust
op	wie	hopen	op	zijn	trouw:	bij
hongersnood	zal	hij	hun	leven	sparen.
	

De	Heer	voert	zijn	volk	door
de	woestijn,	ze	zullen	geen	dorst	lijden;
hij	laat	water	voor	hen	stromen	uit	de
rots.
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Laat	u	door	niemand	iets
voorschrijven	op	het	gebied	van	eten	en
drinken	of	het	vieren	van	feestdagen,
nieuwe	maan	en	sabbat.	Dit	allas	is
slechts	een	schaduw	van	wat	komt	–	de
werkelijkheid	is	Christus.
	

Herinner	u	de	dagen	van
weleer,	toen	u,	door	het	licht	beschenen,
in	een	moeizame	worsteling	met	het
lijden	hebt	standgehouden.	Toen	u	van
uw	bezittingen	beroofd	werd,	hebt	u	dat
in	vreugde	aanvaard,	in	de	wetenschap
dat	u	iets	beters	bezit,	een	blijvend	bezit
voor	uzelf.
	

De	Heer	zei:	Mijn	volk	heeft
mij	verlaten,	de	bron	van	levend	water,
en	het	heeft	waterkelders	uitgehouwen,
kelders	vol	scheuren,	waarin	het	water
niet	blijft	staan.
	

We	hebben	verdriet	maar
toch	zijn	we	altijd	verheugd,	we	zijn	arm
maar	toch	maken	we	velen	rijk,	we
bezitten	niets	maar	toch	hebben	we	alles.
	

Jezus	ging	met	Petrus,
Johannes	en	Jakobus	de	berg	op	om	te
bidden.	Terwijl	hij	aan	het	bidden	was,
veranderde	de	aanblik	van	zijn	gezicht.
Er	kwam	een	wolk	aandrijven,	die	een
schaduw	over	hen	wierp;	ze	werden	bang
toen	de	wolk	hen	omhulde.	Er	klonk	een
stem	uit	de	wolk,	die	zei:	“Dit	is	mijn
Zoon,	mijn	uitverkorene,	luister	naar
hem!”
	

Ik	ga	op	mijn	wachtpost
staan	en	kijk	uit	om	te	zien	wat	de	Heer
mij	zal	zeggen.	Dit	was	het	antwoord	van
de	Heer:	“De	rechtvaardige	zal	leven
door	zijn	trouw.”
	

De	wereld	met	haar
begeerte	gaat	voorbij,	maar	wie	Gods	wil
doet	blijft	tot	in	eeuwigheid.
	

Hoewel	het	eigenlijk	niet
kon,	bleef	Abraham	hopen	en	geloven	dat
hij	de	vader	van	vele	volken	zou	worden.
	

Jezus	zei	tegen	de
Samaritaanse	vrouw:	Als	u	wist	wat	God
wil	geven,	en	wie	het	is	die	u	om	water
vraagt,	zou	u	hém	erom	vragen	en	dan
zou	hij	u	levend	water	geven.
	

De	apostel	Paulus	schreef:
Houd	Jezus	Christus	in	gedachten,	die	uit
de	dood	is	opgewekt.	Om	hem	ben	ik
zelfs	als	een	misdadiger	gevangengezet.
	

Keer	terug	naar	mij	en	laat
je	redden,	ook	jullie	aan	de	einden	der
aarde;	want	ik	ben	God,	er	is	geen	ander.
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De	Heer	zei:	Ik	heb
gezien	hoe	ellendig	mijn	volk	er	aan	toe
is,	ik	heb	hun	jammerklachten	over	hun
onderdrukkers	gehoord,	ik	weet	hoe	ze
lijden.	Daarom	ben	ik	afgedaald	om	hen
te	bevrijden.
	

Wie	uw	naam	kent,	Heer,
kan	op	u	vertrouwen,	u	verlaat	niet	wie	u
zoeken.
	

Jubel,	mijn	volk,	en	verheug
je,	want	ik	kom	in	jullie	midden	wonen	–
spreekt	de	Heer.
	

Jezus	zegt:	Ik	heb	ook	nog
andere	schapen	die	niet	uit	deze
schaapskooi	komen.	Ook	die	moet	Ik
hoeden,	ook	zij	zullen	naar	mijn	stem
luisteren:	dan	zal	er	één	kudde	zijn,	met
één	herder.
	

Jezus	zegt:	Mijn	voedsel	is:
de	wil	doen	van	hem	die	mij	gezonden
heeft	en	zijn	werk	voltooien.
	

U	moet	uzelf	niet	aanpassen
aan	deze	wereld,	maar	veranderen	door
uw	gezindheid	te	vernieuwen,	om	zo	te
ontdekken	wat	God	wil	en	wat	goed,
volmaakt	en	Hem	welgevallen	is.
	

Als	u	zou	lijden	omwille	van
de	gerechtigheid,	dan	bent	u	toch
gelukkig	te	prijzen.	Laat	u	door	niets	in
verwarring	brengen;	erken	Christus	als
Heer	en	eer	hem	met	heel	uw	hart.
	

Paulus	schreef:	Wij	zijn
gezanten	van	Christus.	Namens	Christus
vragen	wij:	laat	u	met	God	verzoenen.	Nu
is	de	tijd	daarvoor	gekomen,	nu	is	de	dag
van	de	redding.
	

De	Heer	zei	tot	zijn	volk:
Ik	heb	jullie	van	de	moederschoot	af
gedragen.	Tot	in	je	ouderdom	blijf	ik
dezelfde.	Ik	zal	je	steunen	en
beschermen.
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