
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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In	de	omgang	met	elkaar

moet	ieder	de	minste	willen	zijn,	want
aan	nederigen	schenkt	God	zijn
genade.
	

Na	de	toewijding	van
het	kind	Jezus	in	de	tempel	keerden
zijn	ouders	met	hem	terug	naar
Galilea,	naar	hun	woonplaats	Nazaret.
Het	kind	groeide	op,	werd	sterk	en
was	begiftigd	met	wijsheid;	Gods
genade	rustte	op	hem.
	

Draag	elkaars	lasten,	zo
leeft	u	de	wet	van	Christus	na.
	

De	Heer	is	mijn	herder,
het	ontbreekt	mij	aan	niets.	Hij	voert
mij	naar	vredig	water	en	geeft	mij
nieuwe	kracht.
	

Worden	we	bespot,	dan
zegenen	we;	worden	we	vervolgd,	dan
verdragen	we	het;	worden	we
beledigd,	dan	antwoorden	we
vriendelijk.
	

Deel	in	het	lijden	voor	het
evangelie,	met	de	kracht	die	God	je
geeft.	Hij	heeft	ons	gered	en	ons
geroepen	tot	een	heilige	taak.
	

Omdat	Christus	zelf	op	de
proef	werd	gesteld	en	het	lijden
volbracht	heeft,	kan	hij	ieder	die
beproefd	wordt	bijstaan.
	

Christus	is	uit	de	dood
opgewekt,	als	de	eerste	van	de
gestorvenen.	Zoals	wij	door	Adam
allen	sterven,	zo	zullen	wij	door
Christus	allen	levend	worden	gemaakt.
	

Jezus	zei	tegen	Simon
Petrus:	‘Wees	niet	bang,	voortaan	zul
je	mensen	vangen.’	En	nadat	Simon	en
zijn	metgezellen	de	boten	aan	land
hadden	gebracht,	lieten	ze	alles	achter
en	volgden	hem.
	

Dit	zegt	de	Heer:	Ik	zal
u	redden	en	u	gezegend	laten	zijn.
Vrees	dus	niet.
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In	de	woestijn	ging	de
Heer	voor	zijn	volk	uit	om	hun	de	weg
te	wijzen,	overdag	in	een	wolkkolom,
’s	nachts	in	een	lichtende	vuurzuil.	Zo
konden	ze	dag	en	nacht	verder
trekken.
	

Overdag	bewijst	de	Heer
mij	zijn	liefde,	’s	nachts	klinkt	een	lied
in	mij	op,	een	gebed	tot	de	God	van
mijn	leven.
	

Toen	Paulus	Damascus
naderde,	werd	hij	plotseling	omstraald
door	een	licht	uit	de	hemel.	Een	stem
zei	tegen	hem:	“Saul,	Saul,	waarom
vervolg	je	mij?”	Hij	vroeg:	“Wie	bent	u,
Heer?”	Het	antwoord	was:	“Ik	ben
Jezus,	die	jij	vervolgt.”
	

Aan	het	kruis	zei	Jezus:
“Vader,	in	uw	handen	leg	ik	mijn
geest.”	Toen	hij	dat	gezegd	had,	blies
hij	de	laatste	adem	uit.
	

We	hebben	dit	gebod	van
Christus	gekregen:	wie	God	liefheeft,
moet	ook	de	ander	liefhebben.
	

Wie	op	de	Heer
vertrouwt	is	als	een	boom	geplant	aan
water.	Tijden	van	droogte	deren	hem
niet,	steeds	weer	draagt	hij	vrucht.
	

Paulus	schreef:	Laat	de
Heer	uw	vreugde	blijven;	ik	zeg	u
nogmaals:	wees	altijd	verheugd.	Laat
iedereen	u	kennen	als	vriendelijke
mensen.	De	Heer	is	nabij.
	

Wees	vrijgevig.	U	kent	de
liefde	die	onze	Heer	Jezus	Christus
heeft	gegeven:	hij	is	omwille	van	u
arm	geworden	opdat	u	door	zijn
armoede	rijk	zou	worden.
	

Toen	de	opgestane	Jezus
met	twee	leerlingen	aan	tafel	aanlag,
nam	hij	het	brood,	sprak	het
zegengebed	uit,	brak	het	en	gaf	het
hun.	Nu	werden	hun	ogen	geopend	en
herkenden	ze	hem.	Maar	hij	werd
onttrokken	aan	hun	blik.
	

God	heeft	ons	eeuwig
leven	geschonken	en	dat	leven	is	in
zijn	Zoon.
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Jezus	bad	zijn	Vader	voor
zijn	leerlingen:	Ik	ben	al	niet	meer	in
de	wereld,	ik	ga	naar	u	toe,	maar	zij
blijven	wel	in	de	wereld.	Heilige
Vader,	bewaar	hen	door	uw	naam,	de
naam	die	u	ook	aan	mij	gegeven	hebt,
zodat	zij	één	zijn	zoals	wij	één	zijn.
	

De	Heer	zei	tot	zijn
dienaar:	In	gerechtigheid	heb	ik	jou
geroepen.	Ik	zal	je	bij	de	hand	nemen
en	ik	maak	je	tot	een	licht	voor	alle
volken.
	

Jezus	zegt:	Behandel
anderen	zoals	je	wilt	dat	ze	jullie
behandelen.
	

Je	weet	wat	de	Heer	van
je	wil:	niets	anders	dan	recht	te	doen,
trouw	te	betrachten	en	nederig	de	weg
te	gaan	van	je	God.
	

Jezus	zegt:	Wanneer	u	bij
mijn	woord	blijft,	bent	u	werkelijk	mijn
leerlingen.	U	zult	de	waarheid	kennen,
en	de	waarheid	zal	u	bevrijden.
	

In	een	gelijkenis	zei
Jezus:	Het	zaad	dat	in	goede	grond	is
gezaaid,	dat	zijn	zij	die	het	woord
horen	en	begrijpen.	Zij	dragen	dan	ook
rijkelijk	vrucht.
	

Eens	zal	de	dag	komen
dat	God	zal	rechtspreken	tussen	de
volken,	over	machtige	naties	een
oordeel	vellen.	Zij	zullen	hun
zwaarden	omsmeden	tot	ploegijzers	en
hun	speren	tot	snoeimessen.	Geen	volk
zal	nog	het	zwaard	trekken	tegen	een
ander	volk,	geen	mens	zal	meer	weten
wat	oorlog	is.
	

Jezus	wist	dat	zijn	tijd
gekomen	was	en	dat	hij	uit	de	wereld
terug	zou	keren	naar	de	Vader.	Hij	had
de	mensen	die	hem	in	de	wereld
toebehoorden	lief,	en	zijn	liefde	voor
hen	zou	tot	het	uiterste	gaan.
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