
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Het	Woord	was	het	ware

licht,	dat	ieder	mens	verlicht	en	naar
de	wereld	kwam.
	

Het	leven	is	verschenen,
wij	hebben	het	gezien	en	getuigen
ervan,	we	verkondigen	u	het	eeuwige
leven	dat	bij	de	Vader	was	en	aan	ons
verschenen	is.
	

God	heeft	ons	het	geheim
van	zijn	wil	onthuld:	zijn	voornemen
om	alles	bijeen	te	brengen,	onder
Christus.
	

Laat	in	uw	hart	de	vrede
van	Christus	heersen,	want	daartoe
bent	u	geroepen	als	de	leden	van	één
lichaam.
	

Sta	op	en	schitter,	je
licht	is	gekomen,	over	jou	schijnt	de
luister	van	de	Heer.	Volken	laten	zich
leiden	door	jouw	licht,	koningen	door
de	glans	van	je	schijnsel.
	

Door	de	Geest	is	dit
mysterie	geopenbaard:	allen	delen
door	Christus	in	de	erfenis,	maken
deel	uit	van	hetzelfde	lichaam	en
hebben	ook	deel	aan	de	belofte,	op
grond	van	het	evangelie.
	

God	is	voor	ons	een	veilige
schuilplaats,	een	betrouwbare	hulp	in
de	nood.	Daarom	vrezen	wij	niet,	al
wankelt	de	aarde.
	

In	Christus	is	de
goddelijke	volheid	lichamelijk
aanwezig,	en	ook	u	bent	van	die
volheid	vervuld.
	

Johannes	schrijft	over
Jezus:	Het	licht	schijnt	in	de	duisternis
en	de	duisternis	heeft	het	niet	in	haar
macht	gekregen.
	

Herinner	de	woorden	van
de	Heer	Jezus,	die	gezegd	heeft:
“Geven	maakt	gelukkiger	dan
ontvangen.”
	

Laat	ieder	die	bezit
verwerft	zo	leven	alsof	het	niet	zijn
eigendom	is,	ieder	die	in	deze	wereld
leeft	alsof	ze	voor	hem	niet	meer	van
belang	is.	Want	de	wereld	die	wij
kennen	gaat	voorbij.
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De	heilige	Geest
daalde	in	de	gedaante	van	een	duif	op
Jezus	neer,	en	er	klonk	een	stem	uit	de
hemel:	“Jij	bent	mijn	geliefde	Zoon,	in
jou	vind	ik	vreugde.”
	

God	zegt:	Ik	ben	het
begin	en	het	einde.	Wie	dorst	heeft
geef	ik	vrij	te	drinken	uit	de	bron	met
water	dat	leven	geeft.
	

Christus	heeft	ons	bevrijd
opdat	wij	in	vrijheid	zouden	leven;
houd	dus	stand	en	laat	u	niet	opnieuw
een	slavenjuk	opleggen.
	

Jezus	zegt:	Wie	mijn
lichaam	eet	en	mijn	bloed	drinkt,	heeft
eeuwig	leven	en	hem	zal	ik	op	de
laatste	dag	uit	de	dood	opwekken.
	

Zo	spreekt	de	Heer:	In
hun	hart	zal	ik	mijn	wetten	leggen,	in
hun	verstand	zal	ik	ze	neerschrijven.
Aan	hun	zonden	en	hun	wetteloosheid
zal	ik	niet	meer	denken.
	

De	Heer	gaf	mij	ruimte,
bevrijdde	mij,	omdat	hij	mij	liefhad.
	

Eens	was	u	geen	volk,	nu
bent	u	Gods	volk.
	

Omwille	van	mijn	volk
zal	ik	niet	zwijgen	en	ben	ik	niet	stil,
totdat	het	licht	van	haar	gerechtigheid
daagt.	Alle	volken	zullen	je
gerechtigheid	zien.	Men	zal	je	noemen
bij	een	nieuwe	naam	die	de	Heer	zelf
heeft	bepaald.
	

De	apostel	Paulus
schreef:	Dit	vraag	ik	aan	God	in	mijn
gebed:	dat	uw	liefde	steeds	meer	aan
inzicht	en	fijnzinnigheid	wint,	zodat	u
kunt	onderscheiden	waar	het	op
aankomt.
	

We	waren	aan	de	wet
geketend,	maar	nu	zijn	we	bevrijd;	we
zijn	dood	voor	de	wet,	zodat	we	de
nieuwe	orde	van	de	Geest	dienen.
	

Jezus	zei:	Eens	ging	een
zaaier	uit	om	te	zaaien.	Een	gedeelte
viel	op	goede	grond,	en	dat	bracht
vrucht	voort,	deels	honderdvoudig,
deels	zestigvoudig,	deels	dertigvoudig.
Laat	wie	oren	heeft	goed	luisteren!
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De	apostel	Paulus
schreef:	Ik	verzeker	u	dat	het
evangelie	dat	ik	u	verkondigd	heb	niet
door	mensen	is	bedacht	–	ik	heb	het
ook	niet	van	een	mens	ontvangen	of
geleerd	–	maar	dat	Jezus	Christus	mij
is	geopenbaard.
	

Tijdens	de	laatste
maaltijd	met	zijn	leerlingen,	zei	Jezus
tegen	hen:	Als	ik,	jullie	Heer	en	jullie
meester,	je	voeten	gewassen	heb,
moet	je	ook	elkaars	voeten	wassen.
	

Vol	vreugde	zullen	jullie
water	putten	uit	de	bron	van	de
redding.	Op	die	dag	zullen	jullie
zeggen:	“Loof	de	Heer,	roep	zijn	naam
uit.	Maak	alle	volken	zijn	daden
bekend.”
	

Aan	Jezus	werd	hem
de	boekrol	van	de	profeet	Jesaja
overhandigd,	en	hij	rolde	hem	af	tot	de
plaats	waar	geschreven	staat:	“De
Geest	van	de	Heer	rust	op	mij,	want	hij
heeft	mij	gezalfd.	Om	aan	armen	het
goede	nieuws	te	brengen	heeft	hij	mij
gezonden,	om	aan	gevangenen	hun
vrijlating	bekend	te	maken	en	aan
blinden	het	herstel	van	hun	zicht,	om
onderdrukten	hun	vrijheid	te	geven”.
	

Jij	die	ontzag	hebt	voor
de	Heer,	vertrouw	op	hem.	Hoop	op
het	goede,	op	ontferming	en	eeuwige
vreugde.
	

God	heeft	de	mens
geschapen	voor	de	eeuwigheid,	als
afspiegeling	van	zijn	eigen	wezen.
	

Het	Woord	is	mens
geworden	en	heeft	bij	ons	gewoond	en
wij	hebben	zijn	grootheid	gezien.
	

Jezus	zegt:	Denk	niet	dat
ik	gekomen	ben	om	de	Wet	of	de
Profeten	af	te	schaffen.	Ik	ben	niet
gekomen	om	af	te	schaffen,	maar	om
tot	vervulling	te	brengen.
	

Jezus	zegt:	Wees
barmhartig	zoals	jullie	Vader
barmhartig	is.	Veroordeel	niet,	dan	zul
je	niet	veroordeeld	worden.
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