
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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ALLERHEILIGEN	

Johannes	schreef:	Ik	zag	een
onafzienbare	menigte,	die	niet	te
tellen	was,	uit	alle	landen	en	volken,
van	elke	stam	en	taal.	Ze	bogen	zich
diep	neer	en	aanbaden	God.
	

De	zielen	van	de
rechtvaardigen	zijn	in	Gods	hand,
geen	marteling	kan	hun	deren.
	

Jezus	kan	ieder	die
door	hem	tot	God	komt	volkomen
redden,	omdat	hij	voor	altijd	leeft	en
zo	voor	hen	kan	pleiten.
	

Jezus	zegt:	Geef,	dan	zal
je	gegeven	worden;	een	goede,	stevig
aangedrukte,	goed	geschudde	en
overvolle	maat	zal	je	worden
toebedeeld.
	

Jezus	zegt:	Oordeel	niet,
opdat	er	niet	over	jullie	geoordeeld
wordt.
	

Johannes	de	Doper	zei
over	Jezus:	Na	mij	komt	iemand	die
meer	is	dan	ik,	want	hij	was	er	vóór
mij.
	

Johannes	schreef:	Wij
hebben	lief	omdat	God	ons	het	eerst
heeft	liefgehad.	Iemand	kan
onmogelijk	God,	die	hij	nooit	gezien
heeft,	liefhebben	als	hij	de	ander,	die
hij	wel	ziet,	niet	liefheeft.
	

Wie	is	een	God	als	u,	Heer,
die	schuld	vergeeft	en	aan	zonde
voorbijgaat?
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	In	het	huis	van	mijn	Vader
zijn	veel	kamers;	zou	ik	anders	gezegd
hebben	dat	ik	een	plaats	voor	jullie
gereed	zal	maken?
	

Jezus	zag	een	arme
weduwe,	die	twee	muntjes	in	de
offerkist	gooide.	Hij	zei:	Deze	arme
weduwe	heeft	meer	in	de	offerkist
gedaan	dan	alle	anderen;	want	die
hebben	gegeven	van	hun	overvloed,
maar	zij	heeft	van	haar	armoede	alles
gegeven	wat	ze	had.
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Petrus	schreef:	U	hebt
Jezus	Christus	lief	zonder	hem	ooit
gezien	te	hebben;	en	zonder	hem	nu	te
zien	gelooft	u	in	hem	en	ervaart	u	een
onuitsprekelijke	vreugde.
	

U	bent	het,	Heer,	die	mijn
lamp	doet	schijnen,	u	verlicht	mijn
duisternis.
	

Wees	niet	jaloers	op
zondaars,	heb	altijd	ontzag	voor	de
Heer.	Dan	heb	je	een	toekomst,	je
hoop	gaat	niet	verloren.
	

Het	is	God	die	zowel	het
willen	als	het	handelen	bij	u
teweegbrengt,	omdat	het	hem
behaagt.
	

Jezus	zegt:	Verwijder
eerst	de	balk	uit	je	eigen	oog,	pas	dan
zul	je	scherp	genoeg	zien	om	de
splinter	in	het	oog	van	je	broeder	of
zuster	te	verwijderen.
	

Jezus	zegt:	Maak	je	geen
zorgen	over	je	leven.	Zoek	eerst	het
koninkrijk	van	God	en	zijn
gerechtigheid,	dan	zullen	alle	andere
dingen	je	erbij	gegeven	worden.
	

Jezus	zegt:	Hemel	en
aarde	zullen	verdwijnen,	maar	mijn
woorden	zullen	nooit	verdwijnen.
	

De	Heer	richt	zijn	oog
naar	de	hemel	en	op	de	aarde.	Hij
verheft	uit	het	stof	wie	berooid	is,	uit
het	vuil	tilt	hij	op	wie	alles	ontbeert.
	

Ik	beminde	de	wijsheid
van	God	meer	dan	gezondheid	en
schoonheid,	ik	verkoos	haar	boven	het
licht,	want	ze	schitterde	zonder
ophouden.
	

Dit	zegt	de	Heer:	De
vreemdeling	die	zich	met	de	Heer
heeft	verbonden,	laat	hij	niet	zeggen:
“De	Heer	zondert	mij	zeker	af	van	zijn
volk.”	Ieder	die	vasthoudt	aan	mijn
verbond,	hem	schenk	ik	vreugde	in
mijn	huis	van	gebed.
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Paulus	schreef:	Al
doorgrondde	ik	alle	geheimen,	al	bezat
ik	alle	kennis	en	had	ik	het	geloof	dat
bergen	kan	verplaatsen	–	had	ik	de
liefde	niet,	ik	zou	niets	zijn.
	

Jezus	zegt:	Dit	is	de	wil
van	hem	die	mij	gezonden	heeft:	dat	ik
niemand	van	wie	hij	mij	gegeven	heeft
verloren	laat	gaan,	maar	dat	ik	hen
allen	laat	opstaan	op	de	laatste	dag.
	

U	hebt	de	nieuwe	mens
aangetrokken,	die	steeds	vernieuwd
wordt	naar	het	beeld	van	zijn
schepper.	Dan	is	er	geen	sprake	meer
van	verschillen	onder	de	mensen,
maar	dan	is	Christus	alles	in	allen.
	

Jezus	Christus	is	de
betrouwbare	getuige,	de
eerstgeborene	van	de	doden,	de
heerser	over	de	vorsten	van	de	aarde,
hij	heeft	ons	lief	en	heeft	ons	van	onze
zonden	bevrijd.
	

U	zult	de	Heer,	uw	God,
weer	zoeken,	en	hem	ook	vinden,	als	u
hem	tenminste	met	hart	en	ziel	zoekt.
	

Toen	de	leerlingen	uit
Emmaüs	de	opgestane	Jezus	herkend
hadden,	zeiden	ze	tegen	elkaar:
Brandde	ons	hart	niet	toen	hij
onderweg	met	ons	sprak	en	de
Schriften	voor	ons	ontsloot?
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	de
weg,	de	waarheid	en	het	leven.
	

Er	is	maar	één	God,	en
maar	één	bemiddelaar	tussen	God	en
mensen,	de	mens	Christus	Jezus,	die
zichzelf	gegeven	heeft	voor	allen.
	

Aan	het	kruis	gaf	Jezus
een	schreeuw	en	riep	luid:	Mijn	God,
mijn	God,	waarom	hebt	u	mij	verlaten?
	

ANDREAS		Jezus	zag
Simon	en	zijn	broer	Andreas.	Ze
wierpen	hun	net	uit	in	het	meer,	het
waren	vissers.	Hij	zei	tegen	hen:
“Kom,	volg	mij,	ik	zal	van	jullie	vissers
van	mensen	maken.”	Ze	lieten	meteen
hun	netten	achter	en	volgden	hem.
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