
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
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Paulus	schreef:	U	bent

gebouwd	op	het	fundament	van	de
apostelen	en	profeten,	met	Christus
Jezus	zelf	als	de	hoeksteen.
	

Jezus	zegt:	Wanneer	u
mensen	ontvangt,	nodig	dan	armen,
kreupelen	en	verlamden	uit.	Dan	zult	u
gelukkig	zijn,	omdat	zij	voor	u	niets
kunnen	terugdoen.
	

Zaai	rechtvaardig!	Oogst
met	liefde!	Het	is	tijd	om	de	Heer	te
smeken,	dat	hij	nadert	met	de	regen
van	zijn	goedheid.
	

Als	u	de	zonden	blijft
gedenken,	Heer,	wie	houdt	dan	stand?
Maar	bij	u	is	vergeving,	daarom	eert
men	u	met	ontzag.
	

Mozes	zei:	Wees
vastberaden	en	standvastig.	Het	is	de
Heer,	uw	God,	die	met	u	meegaat.	Hij
zal	niet	van	uw	zijde	wijken	en	u	niet
verlaten.’
	

Om	vele	kinderen	in
zijn	luister	te	laten	delen	achtte	God
het	passend	Jezus,	de	bereider	van
hun	redding,	door	het	lijden	naar	de
uiteindelijke	volmaaktheid	te	voeren.
	

De	Heer	leidt	mij	langs
veilige	paden.	Al	gaat	mijn	weg	door
een	donker	dal,	ik	vrees	geen	gevaar,
want	u	bent	bij	mij.
	

Jezus	zegt:	Laat	de
kinderen	bij	me	komen,	want	het
koninkrijk	van	God	behoort	toe	aan
wie	is	zoals	zij.
	

Petrus	vroeg	aan	Jezus:
“Hoe	vaak	moet	ik	mijn	broeder	of
zuster	vergeving	schenken?	Tot
zevenmaal	toe?”	Jezus	antwoordde:
“Niet	tot	zevenmaal	toe,	zeg	ik	je,
maar	tot	zeventig	maal	zeven.”
	

Op	velerlei	wijzen	en
langs	velerlei	wegen	heeft	God	in	het
verleden	tot	de	voorouders	gesproken
door	de	profeten,	maar	nu	de	tijd	ten
einde	loopt	heeft	hij	tot	ons	gesproken
door	zijn	Zoon.
	

Een	schrifttekst	zegt	over
Jezus:	Zij	zullen	hun	blik	richten	op
hem	die	ze	hebben	doorstoken.
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Jezus	zegt:	Het	is	met	het
koninkrijk	van	de	hemel	als	met	een
koopman	die	op	zoek	was	naar	mooie
parels.	Toen	hij	een	uitzonderlijk
waardevolle	parel	vond,	besloot	hij
alles	te	verkopen	wat	hij	had	en	die	te
kopen.
	

Het	woord	van	God	is
levend	en	krachtig,	en	het	is	in	staat
de	opvattingen	en	gedachten	van	het
hart	te	ontleden.
	

Paulus	schreef:	Waar	de
Geest	van	de	Heer	is,	daar	is	vrijheid.
	

De	Heer	zegt:	Toen	mijn
volk	nog	een	kind	was,	had	ik	het	lief.
Zacht	leidde	ik	hen,	aan	koorden	van
liefde	trok	ik	hen	mee.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Zolang	het	dag	is,	moeten
we	het	werk	doen	van	hem	die	mij
gezonden	heeft.	Zolang	ik	in	de	wereld
ben,	ben	ik	het	licht	voor	de	wereld.
	

De	opgestane	Jezus
kwam	te	midden	van	zijn	leerlingen
staan	en	zei:	Vrede	zij	met	jullie.
	

LUCAS		Jezus	zegt:	Ik
ben	gekomen	om	op	aarde	een	vuur	te
ontsteken,	en	wat	zou	ik	graag	willen
dat	het	al	brandde!
	

Mijn	getuige	zijn	jullie	–
spreekt	de	Heer	–,	mijn	dienaar,	die	ik
uitgekozen	heb.
	

Jezus	zei	tot	zijn
leerlingen:	Jullie	weten	dat	de	volken
onderdrukt	worden	door	hun	eigen
heersers	en	dat	hun	leiders	hun	macht
misbruiken.	Zo	mag	het	bij	jullie	niet
gaan.	Wie	van	jullie	de	belangrijkste
wil	zijn,	zal	de	anderen	moeten	dienen.
	

Omdat	u	alles	kunt,
Heer,	ontfermt	u	zich	over	iedereen;	u
ziet	voorbij	aan	de	zonden	van
mensen,	opdat	zij	naar	u	terugkeren.
Alles	wat	er	is	hebt	u	lief.
	

Jezus	zegt:	Verzamel	voor
jezelf	geen	schatten	op	aarde.
Verzamel	schatten	in	de	hemel.	Waar
je	schat	is,	daar	zal	ook	je	hart	zijn.
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Jezus	riep	de	twaalf	bij
zich	en	zond	hen	twee	aan	twee	uit.	Ze
gingen	op	weg	en	riepen	op	tot
bekering,	en	ze	dreven	veel	demonen
uit.
	

Petrus	schreef:	Wij
hebben	de	stem	van	God,	de	Vader,
tegen	Christus	horen	zeggen:	“Dit	is
mijn	geliefde	zoon,	in	hem	vind	ik
vreugde.”
	

Jezus	zond	zijn	twaalf
leerlingen	uit	en	zei	tot	hen:
Verkondig:	“Het	koninkrijk	van	de
hemel	is	nabij.”	Om	niet	hebben	jullie
ontvangen,	om	niet	moeten	jullie
geven!
	

Het	wezenlijke	van	de
liefde	is	niet	dat	wij	God	hebben
liefgehad,	maar	dat	hij	ons	heeft
liefgehad	en	zijn	Zoon	heeft	gezonden
om	verzoening	te	brengen	voor	onze
zonden.
	

Jezus	vroeg	aan	blind
iemand:	“Wat	wilt	u	dat	ik	voor	u
doe?”	Hij	antwoordde:	“Rabboeni,	zorg
dat	ik	weer	kan	zien.”	Jezus	zei	tegen
hem:	“Ga	heen,	uw	geloof	heeft	u
gered.”	En	meteen	kon	hij	weer	zien
en	hij	volgde	hem	op	zijn	weg.
	

De	Heer	zei:	Ik	heb
gezien	hoe	ellendig	mijn	volk	er	aan
toe	is,	ik	heb	hun	jammerklachten	over
hun	onderdrukkers	gehoord,	ik	weet
hoe	ze	lijden.	Daarom	ben	ik	afgedaald
om	hen	te	bevrijden.
	

Paulus	schreef:	Door	het
geloof	en	in	Christus	Jezus	bent	u	allen
kinderen	van	God.
	

Jezus	zegt:	Jullie	Vader
weet	wat	jullie	nodig	hebben,	nog	vóór
jullie	het	hem	vragen.
	

In	zijn	grote
barmhartigheid	heeft	God	ons	opnieuw
geboren	doen	worden	door	de
opstanding	van	Jezus	Christus	uit	de
dood,	waardoor	wij	leven	in	hoop.
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