
Deze	dagelijkse
bijbelteksten	worden	tijdens
het	middaggebed	in	Taizé
gelezen.	De	verwijzing	geeft
een	wat	langere	tekst	aan.

Bijbelteksten	voor	elke	dag
AUGUSTUS	2024
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Jezus	zei:	Ik	spreek	niet

namens	mezelf	als	ik	tegen	jullie
spreek,	maar	de	Vader	die	in	mij	blijft,
doet	zijn	werk	door	mij.
	

Paulus	schreef:	Wees	één
van	geest.	Aan	u	is	de	genade
geschonken	niet	alleen	in	Christus	te
geloven,	maar	ook	omwille	van	hem	te
lijden.
	

Toen	de	leerlingen	Jezus
over	het	water	zagen	lopen,	raakten	ze
in	paniek.	Maar	hij	sprak	hen	meteen
aan	en	zei:	Blijf	kalm!	Ik	ben	het,	wees
niet	bang.
	

Jezus	zegt:	Ik	ben	het
brood	dat	leven	geeft.	Wie	bij	mij	komt
zal	geen	honger	meer	hebben,	en	wie
in	mij	gelooft	zal	nooit	meer	dorst
hebben.
	

Jezus	zegt:	Gelukkig	wie
hongeren	en	dorsten	naar
gerechtigheid,	want	zij	zullen
verzadigd	worden.	Gelukkig	de
barmhartigen,	want	zij	zullen
barmhartigheid	ondervinden.
	

TRANSFIGURATIE		Toen
Jezus	van	gedaante	veranderde,
wierpen	zijn	leerlingen	zich	neer	en
verborgen	uit	angst	hun	gezicht.	Jezus
kwam	dichterbij,	raakte	hen	aan	en
zei:	“Sta	op,	jullie	hoeven	niet	bang	te
zijn.”
	

Laat	ieder	van	u	de	gave
die	hij	van	God	gekregen	heeft,
gebruiken	om	de	anderen	daarmee	te
helpen,	zoals	het	goede	beheerders
van	Gods	veelsoortige	gaven	betaamt.
	

Jezus	zegt:	Ik	heb	ook	nog
andere	schapen.	Ook	die	moet	ik
hoeden:	dan	zal	er	één	kudde	zijn,	met
één	herder.
	

Paulus	schreef:	U	was
dood	door	uw	zonden,	maar	God	heeft
u	samen	met	Christus	levend	gemaakt
toen	hij	ons	al	onze	zonden
kwijtschold.
	

Neig	mijn	hart	naar	uw
richtlijnen	en	niet	naar	winstbejag.
Laat	mij	uw	wegen	gaan,	en	leven.
	

Jezus	zegt:	Het	staat
geschreven	in	de	Profeten:	“Zij	zullen
allemaal	door	God	onderricht	worden.”
Iedereen	die	naar	de	Vader	luistert	en
van	hem	leert	komt	bij	mij.
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Mozes	zei	tot	het	volk:
Kies	voor	het	leven,	door	de	Heer,	uw
God,	lief	te	hebben,	naar	hem	te
luisteren	en	hem	toegedaan	te	blijven.
Want	dat	is	uw	leven.
	

Jezus	nam	de	vijf	broden
en	de	twee	vissen,	keek	omhoog	naar
de	hemel,	sprak	het	zegengebed	uit	en
brak	de	broden;	hij	gaf	ze	aan	de
leerlingen,	en	de	leerlingen	gaven	ze
door	aan	de	mensen.	Iedereen	at	en
werd	verzadigd.
	

Jezus	zei	over	zichzelf:
De	steen	die	de	bouwers	afkeurden	is
de	hoeksteen	geworden.	Dankzij	de
Heer	is	dit	gebeurd.
	

MARIA		Maria	zei:	De
Heer	trekt	zich	het	lot	aan	van	zijn
dienaar,	zoals	hij	aan	onze	voorouders
heeft	beloofd:	hij	herinnert	zich	zijn
barmhartigheid.
	

Jezus	kan	met	onze
zwakheden	meevoelen,	juist	omdat	hij,
net	als	wij,	in	elk	opzicht	op	de	proef	is
gesteld,	met	dit	verschil	dat	hij	niet
vervallen	is	tot	zonde.
	

Paulus	schreef:	We	leven
in	vertrouwen	op	God;	wat	komen	gaat
is	nog	niet	zichtbaar.
	

Laat	de	Geest	u
vervullen.	Zing	en	jubel	met	heel	uw
hart	voor	de	Heer.
	

De	Heer	zegt:	Ik	genees
mijn	volk	van	zijn	ontrouw,	mijn	hart
gaat	naar	hen	uit.	Ik	wil	hun	liefde
beantwoorden,	mijn	oog	op	hen
richten.
	

Jezus	zegt:	Alles	waarom
jullie	in	je	gebeden	vragen	zullen	jullie
krijgen,	als	je	maar	gelooft.
	

Paulus	schreef:	Alle
geboden	worden	samengevat	in	deze
ene	uitspraak:	Heb	uw	naaste	lief	als
uzelf.
	

Paulus	schreef:	In
Christus	wordt	u	samen	opgebouwd
tot	een	plaats	waar	God	woont	door
zijn	Geest.
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Daniël	bad:	Geef,	mijn
God,	gehoor	aan	ons	en	luister	naar
ons.	Niet	op	grond	van	onze
verdiensten	richten	we	ons	tot	U,	maar
op	grond	van	uw	grote
barmhartigheid.
	

Jezus	zei:	De	Geest
maakt	levend,	het	lichaam	dient	tot
niets.	Wat	ik	gezegd	heb	is	Geest,	en
leven.
	

Toen	veel	leerlingen
van	Jezus	weggingen,	vroeg	hij	aan	de
twaalf:	“Willen	jullie	soms	ook
weggaan?”	Petrus	gaf	antwoord:
“Naar	wie	zouden	we	moeten	gaan,
Heer?	U	spreekt	woorden	die	eeuwig
leven	geven.”
	

Hier	ben	ik,	Heer.	Uw
wil	te	doen,	mijn	God,	verlang	ik,	diep
in	mij	koester	ik	uw	wet.
	

Dit	is	het	begin	van	het
Evangelie	van	Jezus	Christus,	de	Zoon
van	God.	Volgens	wat	geschreven
staat	in	Jesaja,	de	profeet:	Let	op,	ik
zend	mijn	bode	voor	je	uit,	hij	zal	je
een	weg	banen.	Een	stem	roept	in	de
woestijn:	maak	de	weg	van	de	Heer
gereed,	maak	recht	zijn	paden!
	

U	moet	zich	inspannen
om	in	vrede	te	worden	aangetroffen.
Bedenk	dat	het	geduld	van	onze	Heer
uw	redding	is.
	

Span	u	in	om	door	de
samenbindende	kracht	van	de	vrede
de	eenheid	te	bewaren	die	de	Geest	u
geeft:	één	lichaam	en	één	geest,	zoals
u	één	hoop	hebt	op	grond	van	uw
roeping.
	

Ik	blijf	hopen	op	de	God
die	mij	redding	zal	brengen.	Al	is	het
donker	om	mij	heen,	de	Heer	is	mijn
licht.
	

God,	u	hebt	mijn	leven
aan	de	dood	ontrukt.	Nu	kan	ik
wandelen	onder	Gods	hoede	in	het
licht	van	het	leven.
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